
Du Klútursgool 

Kwas 5 jaar in ik mos naar du klútursgool van min moedur, maar da wau ik 

hílumaal niet, ik bleef vúl lievur tús want daar konik lekur spúlu in de loos tusu 

de trekurs bij min vadur. 

 

Om naar die sgool te gaan mos ik mit du de fiets naart durp maar dan mosik de 

múlu paseeru in as die drádu dan durfdu ik dat niet. Daarom kwam du vrau van 

du múlunaar naar butu asu min zag ankomu in namu dan bij du erm in zó paseerdu 

ik du múlu. 

 

Lang hetut niet guduurt want na 2 dagen was ik ut hílumaal zat op die sgool in 

wildu dur niet meer naar toe.                           

  

Vertaling 

 
Ik was 5 jaar en ik moest naar de kleuterschool van mijn moeder, maar dat wilde 

ik helemaal niet, ik bleef veel liever thuis want daar kon ik fijn spelen in de loods 

tussen de trekkers bij mijn vader. 

 

Om naar die school te gaan moest ik met de fiets naar het dorp maar dan moest ik 

de molen passeren en als die draaide dan durfde ik dat niet. 

 

Daarom kwam de vrouw van de molenaar naar buiten als zij mij zag aankomen 

en nam mij bij de arm en zo passeerde ik de molen. 

 

Lang heeft het niet geduurd want na 2 dagen was ik het helemaal zat op die school 

en wilde er niet meer naar toe. 

  

  

 


