
 

Thusreis 

 

 

D’r is een hort geweest dat ik ver butte durp naar school ging. Zho ver, dak dhur-de-weeks 

uthuzzug was. In die tid vertrok ik maandus al vroeg mit bus 106. Vrijdus, mhist an het eind 

van de middadag kwam ik dan weer thus in broch ik me vulle lorre mee. 

Nou beurde ’t dak op de thusreis, bij het instappen in de metro in Rotterdam al iemand van 

Sland tegen ’t lif liep. Mohjje eve nagaan. Azzie hihl je leven mit iemand in het Slands heh 

geluld, dan is d’r ghin doen an om zhomaar Algemeen Beschoft Nederlands (ABN) te praten. 

Ovve me mekander nou tege komme in de Rotterdamse metro of op ’t Slands Beneen. Me lulle 

Slands, in Slands zelle me lulle. Ghin ontkomme an. 

Mar, azzie in de metro Slands lult, dan kieke ze je rhar an hoor. Az ovvie de dag tevoor zuurkool 

heh gegeten in d’r nou scheten van zit te laten, zhoh kieke ze naar je. Mar hé. Ik ga toch niet 

algemeen beschoft Nederlands zitten te lulle, inkold omdat de mensen in de metro me anders 

nie verstaan? Schei ut. Ik versta zhoh vaak mensen niet in dat Rotterdam, mit al die 

buttelanders. Nhiwhoor, me lulle Slands, in Slands zelle me lulle.  

Na de overstap vanut de metro op de bus binnen de Junbukkers dikker gezhajd in is de spoeling 

‘uthimsen’ dunner. Bovenop het lullen in ’t Slands, komt er dan vaak oek een laagie Slandse 

humor bij kieken. ’t Voel verdije soms nez schoolreisie.  

Zhodra ik de bus op de Julianastraat usstap ruk ik de stal. In az ik het hoekie van de 

Bernhardstraat om kom, worruk al hihlemaal werm van binnen. Het waren mar een paar 

daagies, maar toch hek durp alweer gemist. Straks anschuvve bij het aahndeten. Heerlijk, nez 

elke vrijdus: zuurkhol… 
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