Grhos

Binne me bij? 1k bedoel: bij de tid? Ja toch? Az ik bevobbold “LHBTQIA+” schrif, weet
iederhin anno 2026 waar het over gaat, toch?

Om achteran te beginnen, de “A” is van “Aap”. D’r schijnt een apesoort te wee waarvan ‘t
menneke niet ihn geslachtsdhil het, niet twhi, maar zhoh maar ‘s... Nou ja, ken je het gezegde
“Zhoh grhos as een aap mit zeven lulle”. Blij da’k ghin aap bin allicht. Wat tattegaat slut ik me
an bij me vhadder die ’t hiew bij: “Zhoh grhos az ’n besem”.

Mar goed, lulle of besems maak nie ut; voor me eigen bin ik ‘s nagegaan waar ik nou echt
grhos mee bin.

Bin ik grhos op Sland? Butte kif.
Bin ik grhos da’k een Slandenaar bin? Allicht.
Bin ik grhos da’k Slands praat..?

Tsja, ik praat Slands sint ‘k me ken huhge. Mar, op middelbare school moz ik wel effe
schakelen. In Sland was ghin middelbare school dus ddarvoor mozzie naar Spikkenis. In daar,
voor ’t eerst van m’n leve, mozz’k algemhin beschoft Nederlands (ABN) praten. Ik dee m’n
best hoor. Mar azzuk buvobbold “tarwe brood” moz zeggen in plak van “terrow brhod”, dan
voelde ik me zij-ig azof ik alle letters van “LHBTQIA+” teglik was.

Soms doch ik t’r nie an, in dan zee ik gewhun wa’k op m’n hart had, in ’t Slands. Spikkenis, of
laa’k zegge, de mensen op school noemde(n) me dan een boer. Eve voelde ik me dan
‘gekleineerd’. Ik het hihlegaar ghin groene vingers. In behalve een k’nin hek nooit voor bhiste
hoeve zurrege. Mar, az ze me nou oek al “boer” gaan noemen... Hoewel, az de “B” ut
“LHBTQIA+” nou ’s voor “Boer” sting...? Meer in meer wier het woord “Boer” voor min een
ghuzzenaam...

’s Avus, tus van school, ate me nog al ‘s zuurkhol. Az d’r over bleef, dan dee ik dat de volgende
dag op m’n bo naar school. Een jongen ut Abbenbroek begreep dat hihlegaar. Mar de rest op
school? Ze vonden min mar een rhrarre vent. Ut liep hahg op, toen ik ‘s mit m’n stikkezak wier
‘betrapt’ dhur ihn van de grhoste pratebolle:

Hij: “wat zit je nou te eten man”

Ik: “Terrowbrhod mit zuurkhol, willie oek?”
Hij: “Nee lul, getver”

Ik: ”Pfff, wat bin jee een ansteller.”

Hij: “Pfff, wat ben jij een boer”

Mar hij droop of! In zeker, wat voelde ik me een boer. Maar een boer, die zo grhos is az een
bezum!
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